EEN PERSOONLLKE RELATIE MET GOD

Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn

Heere. Filippenzen 3:8

Geestelijke kennis van Christus is iets persoonlijks. Je kunt Jezus niet leren kennen via iemand
anders. Nee, jij moet Hem zelf leren kennen; jij moet Hem op jouw eigen manier leren kennen. Die
kennis zal een wijze kennis zijn - je moet Hem leren kennen, niet zoals in fantasieén over Hem,
maar zoals het Woord Hem openbaart. Je moet Zijn karakter leren kennen, zowel het Goddelijke als
het Menselijke. Je moet Zijn ambten, Zijn eigenschappen, Zijn daden, Zijn schande en Zijn
heerlijkheid leren kennen. Deze kennis van Hem zal een liefdevolle kennis zijn; want als je Hem
werkelijk kent, zul je Hem liefhebben. Een greintje kennis vanuit het hart is meer waard dan een ton
kennis vanuit het hoofd. Onze kennis van Hem zal ook een bevredigende kennis zijn. Als je jouw
Verlosser kent, zal je geest tot de rand gevuld zijn - je zult voelen dat je gevonden hebt waar je hart
naar hunkerde. Tegelijkertijd zal het een opwindende kennis zijn; hoe meer je van je Geliefde weet,
hoe meer je zult willen weten. Je zult meer verlangen naarmate je meer krijgt. Deze kennis van Jezus
Christus zal een zeer gelukkige kennis zijn. Kom, mijn ziel, ga vandaag aan de voeten van Jezus

zitten en leer en laat je door Hem onderwijzen.

Gebed: Heere, open mijn ogen om U persoonlijk te leren kennen zodat ik U met heel mijn hart mag
liefthebben. Laat mijn verlangen naar U toenemen, zodat ik steeds meer van Uw liefde en waarheid

mag ontdekken. Amen.
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