EEN OVERWINNEND GELOOF

En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun

heren. Mattheits 15:27

Mijn zonden zijn vele, maar voor Jezus betekent het niets om die alle weg te nemen. Voor Hem zal
het slechts een kleinigheid zijn om mij volkomen kwijtschelding te geven, maar voor mij zal het een
oneindige zegen zijn die te ontvangen. De Kananese vrouw opent haar ziel wijd en verwacht grote
dingen van Jezus en Hij vervult die met Zijn liefde. Dierbare lezer, doe dat ook. Ze greep Hem aan en
ontleende zelfs argumenten aan Zijn woorden; ze verwachtte grote dingen van Hem en zo haalde zij
Hem over. Ze behaalde de overwinning door in Hem te geloven. Dit is een geval van overwinnend
geloof, en als we willen overwinnen, dan moeten we haar navolgen. ‘Wie behoort u toe?’ Lezer, laat
ik u helpen met uw antwoord. Bent u wedergeboren? Als dat zo is, dan behoort u toe aan Christus,
maar zonder die nieuwe geboorte kunt u Hem niet toebehoren. Op wie vertrouwt ui Degenen die in
Jezus geloven, zijn kinderen Gods. Wiens werk doet u? U kunt ervan verzekerd zijn uw Meester te
dienen, want Hij Die u dient, is uw Heere. Hoe zijn uw gesprekken? Zijn ze hemels of aards? Wat
heeft u van uw Meester geleerd? Als u uw tijd met Jezus hebt doorgebracht, zal van u, evenals van

Petrus en Johannes, gezegd worden: ‘Zij... kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren’ (Hand. 4:13).
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