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EEN OVERVLOEDIGE BINNENKOMST

Zie je dat schip. Na een lange reis is het de haven genaderd, maar het is zwaar beschadigd; de zeilen

zijn aan flarden gescheurd. Dat is als de rechtvaardigen die "nauwelijks gered" worden. Maar zie je

dat andere schip? Het heeft een voorspoedige reis gemaakt; en nu, beladen tot aan de rand van het

water, met alle zeilen gehesen en met het witte canvas gevuld met de wind, vaart het vrolijk en

nobel de haven binnen. Dat is een "overvloedige binnenkomst"; en als u en ik door Gods Geest

worden geholpen om ons geloof, onze deugdzaamheid enzovoort te vermeerderen, zullen wij

uiteindelijk een "overvloedige binnenkomst hebben in het koninkrijk van onze Heere Jezus

Christus".
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