EEN OPROEP OM ZIELEN TE WINNEN

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs. Spreuken 11:30

Waarom sterven heiligen niet direct nadat ze tot geloof gekomen zijn? Omdat God wil dat zij
instrumenten zijn om anderen te redden. Je zou toch niet zomaar de wereld willen verlaten als er
nog zielen zijn die jij kunt helpen? Zelf zou ik ook niet gelukkig zijn als ik naar de hemel kon gaan
voordat alle mensen die mij zijn toevertrouwd, tot bekering zijn gekomen. We willen niet eerder de
hemel binnengaan dan dat ons werk hier op aarde gedaan is, omdat het ons zou blijven
bezighouden als er nog maar één ziel overblijft die wij kunnen redden. Zet door, christen, want er is
altijd wel een zondaar die verlost moet worden van zijn zonden, een rebel die teruggehaald moet
worden van zijn dwaalwegen — en misschien is die zondaar wel iemand uit jouw eigen familie.
Misschien ben jij juist daarom nog hier, omdat er een eigenzinnige zoon of dochter is die nog niet
tot geloof is gekomen, en heeft God jou uitgekozen als het bijzondere middel om die persoon naar
Zijn heerlijkheid te leiden. Het kan zijn dat je hier bent gehouden om, dankzij jouw toewijding, nog
een van je nakomelingen te redden. Heb daarom geduld, vooral voor je kind. Ik weet hoe diep je van
hem of haar houdt, en daarom ben je vast bereid nog even te blijven, in het vertrouwen dat het het

beste is om je kind mee te nemen naar de heerlijkheid.
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