EEN ONWAARDIG MENS WAARDIG GEMAAKT

Aan Hem nu Die bij machte is... u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid. Judas 1:2

Omdat Gods troon een troon van genade is, zullen de fouten in je gebed je niet van Hem
scheiden. En eerlijk is eerlijk: we maken allemaal genoeg fouten. Hoe vaak voelen we ons niet totaal
ongeschikt om voor Gods aangezicht te komen - wij, die van binnen én van buiten besmet zijn door
zonde? Zou jij uberhaupt durven bidden als Zijn troon géén troon van genade was? Denk er eens
over na: een volmaakt heilige en rechtvaardige God zou naar Zijn aard nooit het gebed van een
zondaar kunnen horen... tenzij Hij Zelf een weg geopend had. Maar die weg hééft Hij gemaakt. Hij
zorgde ervoor dat ons gebed niet alleen voor de troon van rechtvaardigheid komt, maar bij een
troon die tegelijk ook een plaats van verzoening is: de plek waar God zondaars ontmoet - in Jezus
Christus. Daarom zeg ik tegen je: bid! Ik zou het nooit durven aanraden, zelfs niet aan iemand die
zichzelf ‘heilig’ noemt, als het geen troon van genade was. Maar dat is het wel! En precies daarom is
dit de plaats waar jij terecht kunt. Dus buig je knieén. Kom met eenvoudig geloof tot je Redder.
Want Hijzelf is die troon van genade. In Hem schenkt God genade - zelfs aan de meest schuldige
mensen. Geprezen zij God: de gebreken van ons gebed houden Hem er niet van af om te luisteren.

Sterker nog, Hij vindt vreugde in een hart dat gebroken en nederig tot Hem komt.
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