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EEN ONVERWACHT BEZOEK

Zalig is de dienstknecht welken zijn heer, als hij komt, zal vinden alzo doende. Lukas 12:43

Soms spreken mensen af om elkaar te bezoeken. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: 'Kan ik op

zaterdagmiddag om 3 uur bij je langskomen?' Als dat uitkomt, dan zorg je dat je voorbereid bent.

Misschien ruim je je kamer op en zet je moeder de waterkoker aan, zodat ze iets te drinken hebben

als ze langskomen. Maar er zijn ook mensen die gewoon aanbellen, zonder enige waarschuwing

vooraf. Je verwacht ze niet, maar toch kloppen ze aan! Spurgeon was, zoals je weet, een drukbezet

man. Maar natuurlijk ging hij ook wel eens op bezoek bij mensen die lid waren van de Tabernakel.

Op een dag bezocht hij één van de dames van de kerk zonder het haar van tevoren te vertellen. Hij

kwam onverwacht en zonder uitnodiging! Lukas 12:43

Wat zou je familie hebben gedaan als ze hadden geweten dat Spurgeon langs zou komen? Je moeder

zou waarschijnlijk het tapijt willen stofzuigen, je vader zou het beste servies tevoorschijn halen voor

de thee. Misschien zouden ze zeggen dat je je gezicht moet wassen, schone kleren moet aantrekken

en je netjes moet gedragen! Maar het zou moeilijker zijn als hij onverwacht zou aanbellen, toch?

Toen Spurgeon bij het huis van de dame aankwam, zat ze op haar knieën de stoep van haar huis te

schrobben! Kun je je voorstellen hoe ze zich voelde? Zodra ze hem zag aankomen, was ze geschokt

en in verlegenheid gebracht! 'Oh nee, meneer,' zei ze, 'ik wist niet dat u vandaag zou komen, anders

had ik me wel voorbereid!'

Spurgeon kennende, hoe denk je dat hij reageerde? Hij zei dat ze helemaal voorbereid was, omdat

ze deed wat ze moest doen. Hij zei: 'Als de Heere Jezus Christus onverwachts komt, hoop ik dat Hij

mij zal vinden terwijl ik doe wat jij aan het doen was, namelijk mijn taak uitvoeren die ik op dat

moment moet doen.' Toen hij het verhaal later vertelde, zei hij: 'Ik vond dat ze er mooier uitzag met

haar emmer naast zich dan wanneer ze volgens de laatste mode gekleed was!' De Heere Jezus komt

opnieuw naar deze wereld, deze keer niet als baby, maar als de Heere en Koning der heerlijkheid.

Wanneer zal dat zijn? Dat weet niemand. Een veel belangrijkere vraag is: wat moeten we doen als

Hij komt? Misschien vind je het leuk om de gelijkenis van de trouwe en ontrouwe dienstknecht te

lezen die Jezus vertelt in Lucas' Evangelie, hoofdstuk 12, verzen 35-48. De trouwe dienstknecht
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deed zijn werk toen zijn meester terugkeerde, dat wil zeggen, hij deed de gewone dingen die hij

altijd deed. Als wij nog in leven zijn wanneer Jezus terugkeert, zou dat ook voor ons moeten gelden.

Jezus zei: 'Zalig is de dienstknecht welken zijn heer, als hij komt, zal vinden alzo doende.' (Luk. 12:43).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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