EEN ONUITSPREKELIJK VOORRECHT

Wij wilden Jezus wel zien. Johannes 12:21

Mijn lezer, is dat op dit moment ook uw verlangen? Hebt u slechts één verlangen, en is dat
Christus? Dan bent u niet ver van het koninkrijk der hemelen. Hebt u slechts één begeerte in uw
hart en is die begeerte dat u door Jezus’ bloed gereinigd zal worden van al uw zonden? Kunt u in
waarheid zeggen: ‘Ik zou alles wel willen geven om een christen te zijn. Ik wil alles opgeven wat ik
bezit en waarop ik hoop, als ik maar zou voelen dat ik aan Christus toebehoor’? Houd dan ondanks
alles goede moed, de Heere heeft u lief en u zult spoedig in het daglicht gesteld worden en u
kunnen verheugen in de vrijheid waarmee Christus u zal vrijmaken. Bent u bereid, lezer, Christus te
ontvangen? Dan staat niets u in de weg; Christus zal uw Gast zijn; het is Zijn eigen kracht die in u
werkt om u bereid te maken. Welk een uur om de Zoon van God te verwelkomen. De hemel der
hemelen kan Hem niet bevatten en toch verwaardigt Hij het Zich om woning in uw hart te maken!
Wijj zijn het niet waardig dat Hij onder ons dak zou inkomen, maar wat een onuitsprekelijk voorrecht
als Hij Zich verwaardigt binnen te komen! Want dan bereidt Hij een feestmaal en mogen we met
Hem koninklijke lekkernijen eten; wij zitten aan de dis, waar degenen die daaraan zitten,

onsterfelijkheid ontvangen. Gezegend is het kind van Adam dat de Heere gastvrij mag ontvangen.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



