EEN ONUITPUTTELLJKE BRON

Die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden. Spr. 11: 25

Als ik zorgvuldig aandacht schenk aan anderen, zal God aandacht schenken aan mij en Hij zal mij op
de een of andere wijze belonen. Laat ik aandacht schenken aan de armen, dan zal de HEERE
aandacht schenken aan mij. Laat ik op kleine kinderen passen, dan zal de HEERE mij behandelen als
zijn kind. Laat ik zijn kudde voeden, dan zal Hij mij voeden. Laat ik zijn hof besproeien, dan zal hij
een besproeide hof maken van mijn ziel. Dit is de eigen belofte van de HEERE; het zij mijn taak de
voorwaarde te vervullen, en dan haar vervulling af te wachten. Het is mogelijk, dat ik voor mijzelf
zorg, totdat ik er ziekelijk van word; misschien waak ik over mijn gevoelens, totdat ik niets meer
gevoel; en wellicht klaag ik over mijn eigen zwakheid, totdat ik bijna te zwak word om te klagen. Het
zal veel nuttiger voor mij zijn om onbaatzuchtig te worden en uit liefde voor mijn Heere Jezus
beginnen te zorgen voor de zielen van de mensen om mij heen. Mijn regenbak raakt erg leeg; er valt
geen nieuwe regen om hem te vullen; wat moet ik doen? Ik zal de kraan openzetten en zijn inhoud
eruit- laten lopen om de verwelkende planten om mij heen te besproeien. Wat zie ik? Mijn
vergaarbak schijnt zich te vullen terwijl hij leegloopt. Een verborgen bron is aan het werk. Toen alles
stilstond, was de nieuwe bron gesloten, maar wanneer mijn voorraad wegvloeit om anderen te

besproeien, denkt de HEERE aan mij. Halleluja!
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