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EEN NIEUW HART

Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven. Ezechiël 36:26

Christus zegt, “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Wat een wonder is het toch dat een mens echt

een nieuw hart kan krijgen! Je weet dat als een kreeft tijdens een gevecht zijn schaar verliest, er

opnieuw een nieuwe kan groeien, dat wordt terecht als iets bijzonders gezien. Het zou nog

wonderlijker zijn als mensen nieuwe armen en benen konden laten groeien, maar wie heeft ooit

gehoord van een wezen dat een nieuw hart kreeg? Misschien heb je wel eens gezien hoe een tak van

een boom afbrak en dacht je: ‘Misschien groeit er wel weer een nieuwe tak aan.’ Maar wie heeft ooit

gehoord van oude bomen die een nieuw sapstroom en een nieuwe kern krijgen? Toch heeft mijn

Heere en Meester, de gekruisigde en verhoogde Verlosser, nieuwe harten en nieuwe kernen

gegeven. Hij heeft het leven zelf opnieuw in mensen gelegd en van hen nieuwe schepselen gemaakt.

Ik zie een traan in je oog als je aan het verleden denkt, en dat is goed, maar veeg die nu weg. Kijk

omhoog naar het kruis en zeg:

Zoals ik ben ‘k heb anders niet,

dan ’t offer ook voor mij geschied

en dat U zelf mij roepen liet,

o Lam van God, ik kom.

Beste broeder of zuster, als je oprecht en met heel je hart hebt gezegd, “Maak van mij een nieuw

schepsel!”, dan ben je een nieuw schepsel. Dan mogen wij ons samen verheugen over onze

herscheppende Verlosser!
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