EEN MIDDELAAR

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus. 1 Timotheiis

2:5

Jezus is een onmisbare Middelaar. De enige Middelaar, zo zegt de tekst. ‘Niemand kent de Vader
dan de Zoon.’ Er is niemand anders die tot God kan naderen. Als Jezus Christus uw Heiland niet is, is
er helemaal geen Heiland voor u. Denk daar eens over na. Het is zeker dat niemand God kent, dan
alleen Christus. Het is even zeker dat niemand tot God kan komen, dan alleen door Christus. Hij
stelt nadrukkelijk: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Het is eveneens zeker dat niemand de
Vader kan behagen dan door Christus, want ‘zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen.’ Een
geloof dat niet gefundeerd en gebaseerd is op de Heere Jezus Christus, en op Hem alleen, is niets
waard. O, zielen, daar u dus aan deze noodzakelijkheid gebonden bent, zeg onmiddellijk: ‘Ik zal tot

mijn genadige Koning naderen en Jezus als mijn Alles in allen nemen.’
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