EEN KRACHTIGE AANSPORING

Net toen het gevecht op het punt stond zich te keren voor de mannen van Oliver Cromwell en de
Cavalerie van de vijand klaar was om de linie te doorbreken en de dappere oude soldaten van
Cromwell geneigd waren om te vluchten, kwam de generaal zelf op zijn paard aanrijden. De mannen
van Cromwell gaven het woord door, "het is hij, jongens, hier komt hij!" en elke man groeide meteen
uit tot een reus. Ze stonden als ijzeren pilaren, als muren van graniet en de Cavalarie van de vijand
brak als golven tegen rotsen en vluchten weg en werden niet meer gehoord. Het was de
aanwezigheid van deze man die elke soldaat aanspoorde om te strijden. En zo is het nu ook bij ons.
Wij geloven in Jezus Christus, we weten dat Hij bij Zijn Kerk is. Hij was dood maar stond weer op. Hij
is naar de hemel gegaan, maar Zijn Geest is bij ons. Hij is Koning der koningen en Heere der
heerscharen. Als Hij in het midden van ons schip lijkt te slapen, slaapt Hij toch met Zijn hand aan het
roer en stuurt Hij het schip op de juiste manier. Dit is een aansporing die krachtig genoeg voor ons
is, dat wij onder Gods genade, de barrieres van de zonde doorbreken. Wat de wet niet kon doen
omdat ons vlees zwak is, heeft God volbracht door voor onze zonden Zijn geliefde Zoon in de
gelijkenis van zondig vlees te zenden. En doordat Hij de zonde in het vlees heeft veroordeeld, heeft

Hij nu de schuld betaald en haar kracht vernietigd.
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