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EEN KRACHTDADIGE ROEPING IS NODIG

De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar
het land dat Ik u wijzen zal. Genesis 12:1

Christus in U’ is de kracht van God, maar er moet een innerlijk aannemen zijn van Hem, door de
Heilige Geest, of alles zal vergeefs zijn. Er moet een bovennatuurlijk werk zijn, of u kunt niet
behouden worden. Hoezeer het mijn verlangen is de verlossing ruim te verkondigen, ik kan het ‘gij
moet wederom geboren worden’ en het ‘'niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader hem trekke'
niet achterwege laten. De natuur op haar best schiet tekort als het gaat over het eeuwige leven: haar
boog is niet sterk genoeg om het doel te treffen, haar zwakke arm te krachteloos om zo'n
verandering uit God teweeg te brengen. De krachtdadige roeping komt op uit het voornemen van
God, en wordt door Gods kracht gewerkt. Laat dit uw gebed zijn tot de Heere, Die alleen u kan
behouden:

O, dat Uw oog mij zag, zodat
mijn trots verdween; tref mij
met Uw genade-slag en breek
dit hart van steen.
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