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EEN KOSTELOZE ZALIGHEID

Ja kom, koop zonder geld en zonder prijs, wijn en melk! Jesaja 55:1 Verder lezen: Romeinen 15:13-16

Hij Die een gepaste Schepper is zal ook een gepaste Zaligmaker zijn; en zij die gesmaakt hebben dat

de Heere genadig is, kunnen bevestigen dat de gangen van de godsdienst 'wegen der lieflijkheid zijn

en al haar paden vrede'. En als dit leven alles was, als de dood het einde was van ons hele leven en

als de lijkwade het lijkkleed van de eeuwigheid was, dan nog zou het christen-zijn iets vrolijks en

gelukkigs zijn, want het verlicht deze tranenvallei en het vult de bronnen in de vallei van Baca tot

aan de rand met stromen van liefde en vreugde. Het evangelie is dus als wijn. Het is ook als melk,

want het evangelie bevat alles wat u nodig hebt. Heb je iets nodig wat je uit jouw moeilijkheden

opheft? Het is aanwezig in het evangelie, 'een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid' Heb je iets

nodig dat je moed geeft voor je plicht? Er is algenoegzame genade voor alles wat God jou vraagt te

doen of te ondergaan. Heb je iets nodig om je hoop te verlevendigen? O, er zijn in het evangelie

vreugdeflitsen die ervoor kunnen zorgen dat uw oog weer op de onsterfelijke vuren van

gelukzaligheid wordt gericht. Heb je iets nodig om je te midden van verleidingen standvastig te

maken? In het evangelie is dat aanwezig wat jou onbeweeglijk kan maken, altijd overvloedig in het

werk van de Heere. Er is geen hartstocht, geen neiging, geen gedachte, geen wens, geen kracht die

het evangelie niet tot de rand toe gevuld heeft. Het evangelie was onmiskenbaar bedoeld voor de

mens; ieder onderdeel ervan is daarop afgestemd. Er is kennis voor het hoofd, er is liefde voor het

hart, er is leiding voor de voet. Er is melk en wijn in het evangelie van onze Heere Jezus Christus.

Ter overdenking

Beperk je het evangelie zodanig dat het alleen iets is voor de onbekeerden? Het versterkt ook de

gelovige (Rom. 16:25).
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