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EEN KLEIN GELOOF IS EEN GEZEGEND GELOOF

Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. Psalm 115:13

God zorgt voor de kleine dingen in de schepping. Hij schenkt zelfs aandacht aan de mussen. Zonder

Zijn wil valt er niet één musje op de aarde. Onder hen die de Heere vrezen zijn kleinen en groten.

Sommigen zijn zuigelingen, anderen zijn reuzen. Maar zij worden allen gezegend. Een klein geloof is

een gezegend geloof. Een bevende hoop is een gezegende hoop. Elke genadegave van de Heilige

Geest draagt een zegen in zich. De Heere Jezus kocht zowel de kleinen als de groten met hetzelfde

kostbare bloed. Hij heeft op Zich genomen om voor zowel de lammeren als de volwassen schapen te

zorgen. Er is niet één moeder die haar kind zal verwaarlozen omdat het klein is. Ja, hoe kleiner het

is, des te teerder zorgt ze voor het kindje. En let op de volgorde. Bij de Heere is de volgorde niet:

groten en kleinen, maar kleinen en groten.
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