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Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken

EEN KEER IN ONZE SLAVERNI)

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze Rleinen verloren ga. Matthelis
18:14

Het is dezelfde Vader God Die tot Zijn kinderen zegt: ‘Bekeer u, o Israél! tot de HEERE, uw God' (Hos.
14:2). Waar we aanvankelijk behoudenis gevonden hebben, zullen we die weer vinden: aan de voet
van het kruis van Christus, onder belijdenis van onze zonden. Bovendien zal de Heere ons Zijn stem
doen gehoorzamen overeenkomstig alles wat Hij ons geboden heeft en we moeten dit van ganser
harte en met onze hele ziel doen, dan zal aan onze slavernij een eind komen. Zodra we onze
afgoden afzweren en ons voor de levende God neerbuigen, zal onze verslagenheid van geest en de
grote ellende van onze ziel weggenomen worden. We mogen terugkeren naar Sion met grote haast.
O, Heere, breng een keer in onze slavernij!
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