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EEN HERINNERING AAN GODS LIEFDE

Laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn. Hooglied 1:4

Jezus laat jou Zijn liefde nooit vergeten. Zelfs als je momenten hebt dat die liefde ver weg lijkt of je

haar uit het oog verliest, komt Hij steeds opnieuw naar je toe om je er weer aan te herinneren. Hij

geeft je telkens een nieuwe ervaring van Zijn liefde. Hij zegt tegen je: “Ben je Mijn kruis vergeten? Ik

zal zorgen dat je het je herinnert. Aan Mijn tafel laat Ik je opnieuw zien wie Ik ben. Ben je vergeten wat

Ik voor je deed in de eeuwigheid, toen Ik jou al uitkoos? Ik zal je eraan herinneren, want wanneer jij

wijsheid en raad nodig hebt, ben Ik daar – klaar om je te antwoorden als je Mij roept.” Jezus fluistert je

steeds weer toe: “Vergeet Mij niet.” En jouw hart mag antwoorden: “Nee Heere, ik zal Uw liefde nooit

vergeten.” Denk eens na over die liefde – een liefde die ouder is dan de wereld zelf en zo eeuwig als

de heerlijkheid die Hij bij de Vader had voordat alles begon. Herinner je de liefde die Hem ertoe

bracht Zijn leven voor jou te geven – een liefde die vanaf het begin verlangde naar dat moment,

zoals er in de Schrift staat: “Zie hier ben Ik.” Herinner je Zijn liefde die zichtbaar werd in Zijn leven

hier op aarde: van de kribbe in Bethlehem tot in de hof van Getsemane. Volg Hem in gedachten van

de wieg naar het graf – en je zult zien: elk woord dat Hij sprak en elke daad die Hij deed, was

doordrenkt van liefde. En besef dit: Zijn liefde hield niet op bij het graf. Ze straalde juist nóg sterker

in Zijn opstanding. Dat vuur van liefde brandt nog steeds. Het zal nooit doven, totdat jij – samen met

al de Zijnen – veilig thuiskomt in Zijn eeuwige armen.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


