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EEN HELPER

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Psalm 46:1

Opnieuw maakten Spurgeon en enkele van zijn vrienden een trektocht in Noord-Italië. Ze

wandelden door een vallei tussen enkele bergen die naar de top van een van die bergen leidde. Ze

waren ongeveer vier tot vijf kilometer van de bergtop toen ze een man naar beneden zagen komen

die naar hen zwaaide alsof ze oude vrienden van hem waren. Ze merkten dat hij iets bij zich had -

een schep! Spurgeon noch zijn vrienden kenden de man, noch begrepen ze waarom hij een schep bij

zich had. Weet jij het antwoord? De man voegde zich bij hen en liep met hen mee. Hij was heel

vriendelijk! Maar ze vroegen zich nog steeds af waarom hij de schop bij zich had. Al snel kwamen ze

er allemaal achter waarom hij die bij zich had. Terwijl ze steeds verder bergopwaarts liepen, werd

het pad steeds meer bedekt met sneeuw!

De man ging aan de slag met zijn schop en maakte zo het pad voor hen vrij. Vervolgens kwamen ze

bij een heel moeilijk en gevaarlijk deel van het pad. De man bleek opnieuw erg behulpzaam te zijn.

Weet je wat hij deed? Hij droeg sommigen van hen! Hij tilde hen op en droeg hen tijdens dit

gevaarlijke deel van de reis op zijn rug.

Wanneer Spurgeon dit verhaal navertelde, zei hij nooit of hij ook gedragen was. Ergens denk ik van

niet. Weet je waarom? Spurgeon was behoorlijk groot en zwaar, en de man moest wel heel sterk zijn

geweest om hem op zijn rug te dragen! In ieder geval was dat moeilijke deel van de reis voorbij. Ik

denk dat ze tegen die tijd een beetje honger en dorst hadden gekregen. Enkele vrienden van de man

kwamen naar hen toe en gaven hen heel vriendelijk iets te eten en te drinken! In feite hadden al

deze mannen een belangrijke en nuttige taak - hun taak was om de reizigers op de berg te helpen.

Ik weet zeker dat Spurgeon en zijn vrienden heel dankbaar waren voor de hulp die ze kregen. Ook

wij hebben hulp nodig in het leven, nietwaar? We moeten God dankbaar zijn dat er mensen om ons

heen zijn die ons op allerlei manieren helpen. Denk aan je ouders en vrienden, vooral je christelijke

vrienden. Maar Wie is de beste Vriend die je kunt hebben? Misschien ken je het vers: 'Welk een

Vriend is onze Jezus'. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: 'God is er als je in benauwdheden

verkeert.' Ik dacht, is dat zo? Maar toen legde hij uit wat hij bedoelde door Psalm 46:1 te citeren:
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'God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.' Als we op

Hem vertrouwen, zal de Heere ons alle hulp geven die we in het leven nodig hebben.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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