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EEN HEILIGE ROEPING

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. 2 Timotheüs 1:9

Als je in Jezus Christus gelooft, ben je gered. Je hoeft niet te leven in de onzekerheid of je

misschien op een dag ooit nog gered zult worden – nee, je bent nu al gered. Verlossing is geen

zegen die pas op je sterfbed tevoorschijn komt of iets waar je pas in de hemel over zult juichen. Het

is een realiteit die je nú mag ontvangen, ervaren en genieten. Jij bent gered omdat God het zo heeft

gewild. Hij heeft jou bestemd tot redding, en wat Hij heeft besloten is volmaakt zeker en vast. Aan

die redding is ook een heilige roeping verbonden. Want wie door Jezus wordt gered, zal op Gods tijd

krachtig en onmiskenbaar worden geroepen tot een heilig leven. Dat betekent dat je je oude zonden

loslaat, dat je steeds meer op Christus gaat lijken en dat je heiligheid kiest boven onheiligheid – niet

omdat het moet, maar omdat je vernieuwde hart ernaar verlangt. Je merkt dat je verlangens zijn

veranderd: wat je vroeger blij maakte in de zonde, geeft je nu vreugde in heiligheid. God heeft je niet

uitgekozen of geroepen omdat je al heilig was. Nee, Hij heeft je geroepen zodat je heilig zou worden.

Al het schone en goede dat zichtbaar wordt in het leven van een gelovige is Gods werk, evenzeer als

het verlossingswerk van Christus aan het kruis. Dit toont op een schitterende wijze de volheid van

Zijn genade. Want redding is alleen uit genade, en God is er de Auteur van. Welke andere reden dan

genade zou God ertoe kunnen bewegen om schuldigen te redden? Redding is alleen uit genade,

omdat de Heere zo werkt dat onze eigen gerechtigheid voor altijd wordt uitgesloten. Dit is het

bijzondere voorrecht van de gelovige: je mag nu al leven in de vreugde van redding. En het bewijs

dat je tot die redding geroepen bent, zie je terug in een leven dat steeds meer heilig wordt.
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