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EEN HEILIG LEVEN

Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 2

KORINTIERS 5:5

Wanneer God Zijn volk een nieuwe natuur schenkt, komt het leven uit die nieuwe natuur er

spontaan uit voort. Vijgenbomen dragen op bepaald dagen vijgen en op andere dagen doornen,

maar ze zijn in alle seizoenen trouw aan hun natuur. Wie heeft ontdekt wat het christendom is,

weet dat het meer een levensgewoonte is dan een daad, een vorm of een beroep. Hoezeer ik ook

van de geloofsbelijdenis van het christendom hou, ik ben bereid om te zeggen dat het ware

christendom veel meer een leven is dan een geloofsbelijdenis. Het is een geloofsbelijdenis, en het

heeft zijn plechtigheden, maar het is vooral een leven; het is een goddelijke vonk van de hemelse

vlam die in de menselijke boezem valt en van binnen brandt, en veel verteert dat in de ziel

verborgen ligt, en dan eindelijk, als een hemels leven, weer opvlamt, om gezien en gevoeld te

worden door de mensen om ons heen. Onder de inwonende kracht van de Heilige Geest wordt een

vernieuwde mens als die struik in Horeb, die helemaal in het teken stond van de Godheid. De God in

hem laat hem stralen, zodat de plaats om hem heen heilige grond is en degenen die naar hem kijken

de kracht van zijn geheiligde leven voelen.
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