EEN HEERSER IN ISRAEL

En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij

voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israél. Micha 5:1

Van Bethlehem wordt gezegd dat het klein is om te wezen onder de duizenden van Juda. Waarom is
dat? Omdat Jezus Christus altijd bij de kleinen is. Christus ligt niet in grote harten, maar in kleine.
Machtige en trotse geesten krijgen Jezus Christus niet: Hij komt door een lage deur binnen, maar
door een hoge deur wil Hij niet binnenkomen. Hij is de Christus van de kleinen. Waartoe is Jezus
gekomen? Hij is gekomen om een Heerser te zijn in Israél. Het is iets heel bijzonders dat er van
Jezus Christus werd gezegd dat Hij de ‘geboren Koning der Joden’ was. Er zijn maar zeer weinig
mensen die ‘als koning’ worden geboren. Er zijn mensen die als prins geboren worden, maar bijna
nooit als koning. Ik kan niemand bedenken die als koning werd geboren, behalve Jezus. Op het
moment dat Hij op aarde kwam, was Hij Koning. Hij wachtte niet tot Hij de volwassenheid had
bereikt om Zijn Rijk in ontvangst te nemen. Zodra Zijn oog het zonlicht begroette, was Hij Koning.
Hij kwam om een Heerser te zijn in Israél. Hebt u zich onderworpen aan de heerschappij van Jezus?
Hieraan kunnen we Israél kennen: Christus is in het hart van Israél gekomen om erover te heersen.
Begeert u Hem te eren en de kroon op Zijn hoofd te zetten? Is Hij uw Heerser? Als dat zo is, bent u

er een uit Isra€l, want er staat geschreven dat Hij een Heerser zal zijn in Israél.
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