
 

Een heerlijk zwijgen

Hij zal zwijgen (rusten, Engelse vertaling) in Zijn liefde. Zefanja 3:17

Hij zal zwijgen in Zijn liefde’ betekent mogelijk ook dat Hij zal zwijgen over de gebreken van Zijn
volk. Dat schijnt zo te zijn vanuit de samenhang van de tekst: ‘De Heere heeft uw oordelen
weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israëls, de Heere, is in het midden van u,
gij zult geen kwaad meer zien.’ Daar staat Christus heden in de hemel, pleitend voor Zijn volk.
Luister! Hij zegt niets om het aan te klagen. De satan mag aanklagen, maar Christus zal dat nooit
doen. Het goede dat Zijn volk doet, wordt geroemd, vermeerderd, vervolmaakt en daarna voor de
troon gebracht. Maar als het over de zonden van Zijn volk gaat — Hij heeft ze achter Zijn rug
geworpen, en alles wat Hij over die zonden zegt, is dit: ‘Ik zie geen zonde in Jakob, noch
ongerechtigheid in Israël, Mijn toorn is van hem afgekeerd, Ik heb al hun overtredingen uitgedelgd,
en hun zonden als een dikke wolk.’ Soms maakt de liefde dat iemand zwijgt. Als u hoort dat er iets
gezegd wordt ten nadele van iemand van wie u houdt, en ze aan u vragen: Is het niet zo? – dan zegt
u: Nou, ik wil niet gedwongen worden om te getuigen tegen iemand van wie ik houd, en ik doe dat
ook niet. U weet dat onze wet niet van een vrouw vraagt tegen haar echtgenoot te getuigen. En de
Heere Jezus Christus zal met zekerheid nooit getuigen tegen Zijn bruid: ‘Hij zal zwijgen in Zijn
liefde.’ De bruid zegt van zichzelf: Ik ben geheel zwart. Hij zegt: Er is geen smet aan u, en vervolgt
dan dat zij geheel schoon is in Zijn ogen. O heerlijk zwijgen! ‘Hij zal zwijgen in Zijn liefde.’
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