EEN HART VOL DANKBAARHEID

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.

Psalm 100:4

We mogen God vandaag met recht méeér loven dan vroeger, want we hebben méér genade
ontvangen. Zelfs in tijdelijke zegeningen hebben we overvloedig deel gekregen. Begin daarmee -
laat die dankbaarheid de basis zijn voor nog meer lof. Misschien herinneren sommigen van jullie
zich nog die bijzondere genade die God eens zo rijkelijk gaf. Hoe rijkelijk heeft Hij sommigen van
jullie gezegend! Kijk eens terug naar wie je was en geef de Heere de eer die Hem toekomt. Je was
onbekend, onopvallend zelfs, en Zijn genade heeft je op een voorname en waardevolle plaats
gebracht. Wil je Hem daarvoor niet steeds meer loven? Dat zou je zeker moeten en willen doen.
Misschien heeft de goddelijke voorzienigheid je niet op precies die manier gezegend, maar ze heeft
zich met evenveel liefde en wijsheid op een andere mooie manier aan je laten zien. Misschien ben je
nog steeds op dezelfde plek waar je begon, maar je bent gezegend met de kracht om door te gaan,
gezond en sterk, met voedsel en kleding. En het mooiste van alles is dat je mag genieten van een
tevreden hart en stralende ogen. Mijn dierbare vriend, ben je daar niet dankbaar voor? Wil je je

hemelse Vader niet steeds meer en meer loven?
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