EEN HART VOL DANKBAARHEID

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden. Psalm 92:5

Mag je weten dat je zonden zijn vergeven en dat Christus ze volkomen heeft verzoend? Dan zou
jouw hart gevuld moeten zijn met blijdschap! Hoe zou je anders boven de gewone beproevingen en
zorgen van deze wereld kunnen uitstijgen dan met vrede en blijdschap in je ziel? Aangezien je
vergeving hebt ontvangen, wat kan je dan nog deren in dit leven? Lezer, als jij gered bent, wees dan
blijmoedig, dankbaar en liefdevol. Houd stevig vast aan dat kruis waarop je zonden zijn
weggenomen; dien Hem die jou als eerste gediend heeft. “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” Laat jouw toewijding niet vervagen in een korte
uitbarsting van gezang, maar toon je liefde door daden die spreken. Heb je medegelovigen lief, naar
het voorbeeld van Hem die jou liefgehad heeft. Ken jij een arme en beproefde gelovige, ween dan
met hem en draag zijn kruis met hem, omwille van Hem die voor jou weende en jouw zonden droeg.
Omdat je om niet bent vergeven door Christus, ga uit en deel het vreugdevolle nieuws van Zijn
genadevolle vergeving met anderen. Wees niet tevreden met deze onuitsprekelijke zegen enkel voor
jezelf, maar verkondig het verhaal van het kruis aan iedereen. Heilige vreugde en heilige
vrijmoedigheid maken je tot een krachtige getuige, en deze wereld zal je preekstoel zijn. Een
vreugdevolle heiligheid is de krachtigste prediking; het is de Heere die je dat schenkt. En wanneer je

je verheugt in het werk van de Heere, hoef je je blijdschap niet in te houden.
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