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EEN GROTE ZALIGMAKER VAN GROTE ZONDAREN

De Heere Jezus Christus is ook groot in het aantal van Zijn verlosten. Ik geloof in geen kleine

Christus, in geen kleine hemel, in geen klein gezelschap voor de troon, in geen klein getal dat

behouden wordt. Luister hier wel naar, want ik wil hier graag een leugen weerleggen, die dikwijls

wordt uitgesproken, en die de laatste toevlucht is voor hen die de leer der genade tegenstaan. Zij

zeggen dat wij geloven dat God de grote massa van Zijn schepselen laat omkomen, en dat Hij op

willekeurige wijze slechts enkelen heeft uitverkoren. Wij hebben nooit aan zoiets ook maar gedacht.

Wij geloven dat de Heere een groot aantal heeft verkoren, en het is onze blijdschap en vreugde om

aan hen te denken als aan een getal, dat niemand tellen kan. ‘O’, zeggen zij, ‘u denkt dat de enkelen

die naar uw kerk gaan, en uw bijeenkomsten bijwonen, de uitverkorenen van God zijn.’ Dat,

vrienden, is iets wat u zelf verzonnen hebt voor uw eigen doeleinden, maar wij hebben nooit zoiets

gezegd. Wij verblijden ons in het geloof, dat Christus’ verlosten zo talrijk zullen zijn als de sterren

van de hemel, en als het zand dat aan de oever van de zee is. Ja, het is een ontelbare menigte, voor

wie Christus Zijn dierbaar bloed heeft gestort, opdat Hij hen zou verlossen en behouden. Als ik

opzie naar de hemel der geheiligden, dan ziet mijn geestesoog niet maar enkelen, maar mijn ogen

worden verblind door de talloze lichten, die van het blinkend voorhoofd der verlosten afstralen.

Blinkend, want iedere verheerlijkte draagt de Naam van de Allerhoogste op zijn voorhoofd.

Ontelbaar als de morgendauwtoppen zal Zijn volk wezen in de dag van Zijn heirkacht. Hij zal groot

zijn in de heirscharen van Zijn volgelingen in de heerlijkheid. Grote menigten volgen nu al op aarde

de weg naar de hemd, en nog grotere scharen zullen hen volgen. De dag zal komen wanneer het

volk van God zeer vermenigvuldigd zal wezen boven alles, wat wij thans kunnen zien of beseffen. Zij

zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Het zaad van de Heere Jezus

Christus zal zich vermenigvuldigen, zodat alle berekening tekort zal schieten. Hij is groot - een

grote Zaligmaker van een groot aantal grote zondaren, die door Zijn verlossende arm veilig aan Zijn

rechterhand zullen gebracht worden in de eindeloze heerlijkheid.
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