EEN GROTE VERBORGENHEID

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont? 1 Korinthe3:16

Toen Gods Geest op de Heere Jezus, het hoofd, neerdaalde, daalde Hij in zekere mate ook neer op
de leden van het geestelijke lichaam. Hij is op ons op dezelfde manier neergedaald als op onze
Heere. Er is dikwijls sprake van een snelle opeenvolging: voor we het weten, worden we boven alle
verwachting uit opwaarts en hemelwaarts gericht. Het zweven van Gods Geest boven het oppervlak
van de diepte, produceerde eerst orde en leven, en in onze harten werkt en koestert Hij nieuw
leven en licht. Gezegende Geest, zoals U rustte op onze dierbare Heiland, rust zo ook van nu af aan
tot voor altijd op ons. Woorden schieten tekort om de kostelijkheid van de Heere Jezus voor Zijn
volk weer te geven als Hij door Zijn Heilige Geest in hen woont. Dierbare lezer, wat zou u in de
wereld met al haar verleidingen en zorgen moeten doen zonder Hem? Wat zou u in de morgen
zonder Hem moeten beginnen, als u wakker wordt en een dag vol strijd tegemoet ziet? Wat zouu’s
avonds moeten doen als u afgejakkerd en vermoeid thuiskomt, als er geen deur van gemeenschap
tussen u en Christus zou zijn? Gezegend zij Zijn naam, Hij zal ons niet zonder Hem laten lijden, want
Jezus zal ons niet verlaten. Maar laat de gedachte van hoe het leven zonder Hem zou zijn, Zijn

kostbaarheid verhogen.
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