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EEN GOED ADVIES

Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik,

totdat de gramschap over is. Jesaja 26:20 (Eng. vert.)

Met welk doel moeten wij tot de Heere komen? Ik denk dat we in moeilijke tijden of in tijden waarin

we moeilijkheden verwachten, moeten komen om onze zaak voor God uit te spreiden. U vreest dat

u heel ziek gaat worden of dat uw lieve vrouw waarschijnlijk zal sterven. U bent bang dat uw bezit

van u zal worden afgenomen of dat er iets anders zal gebeuren dat vreselijk is. Kom dan en — ‘vertel

het allemaal aan Jezus, of het nu gaat over uw troost of over uw klacht.’ Bedenk hoe Hizkia handelde

toen hij die vreselijke brief van de commandant kreeg. Hij nam hem mee en spreidde hem uit voor

de Heere. (2 Kon. 19:14) Wel, doet u hetzelfde met al uw moeilijkheden, met de huidige en met

degene die dreigen. Kom en vertel het allemaal aan Jezus. U stak net de weg over om een buur te

raadplegen, nietwaar? Ik verbied u niet dat af en toe te doen, maar luister eerst naar deze

klingelende bel: ‘Kom Mijn volk! Kom, Mijn volk!’ Hij roept u eerst tot uw God. Ga en vertel Hem

alles. Hij zal uw verhaal geduldig aanhoren, Hij zal luisteren zonder moe te worden en Hij zal u

deskundig helpen. Spreid daarom uw zaak uit voor Hem.
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