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EEN GEZEGENDE COMBINATIE

Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door

de Heilige Geest. Romeinen 14:17

We zullen nooit Gloria in excelsis zingen dan alleen als we bidden tot God De profundis: als we niet

uit de diepte roepen, zullen we nooit de heerlijkheid in de hoge aanschouwen. Het gebed moet met

liefde doortrokken en doordrenkt zijn - liefde tot onze medeheiligen en liefde tot Christus. Iemand

kan slechts aanhouden in gebed als hij gelooft. De Heilige Geest is de Auteur van het geloof en Hij

versterkt dat, zodat we kunnen bidden met geloof in Gods beloften. O, dat deze gezegende

combinatie van buitengewone genadegaven in ons zo kostelijk en zoet mogen zijn als de specerijen

van de koopman, omdat de Heilige Geest in onze harten woont. O, hoogst gezegende Trooster,

oefen Uw macht in ons uit en kom onze zwakheden in het gebed te hulp. In het bijzonder dit

tijdperk is de bedeling van de Heilige Geest, waarin Jezus ons niet vervrolijkt door Zijn persoonlijke

aanwezigheid, zoals Hij weldra zal doen, maar door de inwoning en voortdurende nabijheid van de

Heilige Geest, Die voor altijd de T rooster van de kerk is. Het is Zijn bediening om de harten van

Gods volk te vertroosten. Hij overtuigt van zonde; Hij verlicht en onderwijst; maar het belangrijkste

deel van Zijn werk is de harten van de vernieuwden te vervrolijken, de zwakken te bevestigen en alle

terneergeslagenen op te heffen. Hij doet dat door Jezus aan hen te openbaren. De Heilige Geest

vertroost, maar Christus is de vertroosting.
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