EEN GEVAARLLKE POSITIE

Uit de Sword and the Trowel van 1865, door Charles Haddon Spurgeon.

H eel veel mensen zullen zichzelf hierin herkennen. De verkwister verspilt zijn bezit en raakt
uiteindelijk in armoede en schaamte. De dronkaard verwoest zijn gezondheid en kracht, ruineert
het geluk en de vrede van zijn gezin en als hij uiteindelijk volledig is afgetakeld, wordt hij het
slachtoffer van zijn eigen dwaasheid. lemand met losbandige gewoonten snijdt met verschrikkelijke
gevolgen in eigen vlees, geest en ziel, en zal al snel berouw krijgen van de lusten die hem ziek,
ongelukkig of zelfs dood achterlaten. Er zijn heel wat dwazen die, net als de man op de beroemde

prent, de tak doorzagen waarop ze zelf zitten.

Het is een droevige ondankbaarheid wanneer mensen kwaad en wreed doen tegen hun beste
vrienden. Het komt helaas vaak voor dat vrouwen en ouders pijn liJden door hen die ze juist met

liefde ondersteunen en proberen te behoeden voor ondergang. Wat tragisch dat dit zo is!

(=] Waarschijnlijk bent u, zelfverzekerde lezer, het direct eens met ons oordeel over de dwaasheid
van deze zonden. Maar mogen we u vragen of u zelf misschien ook een rol speelt op dit 'plaatje'? U
vertrouwt op de tak van uw goede werken, maar uw fouten, tekortkomingen en zonden maken die
tak met de dag minder betrouwbaar om op te rusten. Dat is nooit een stevig fundament geweest, en
als u uzelf echt kent en eerlijk bent over uw tekortschieten, ziet u meteen dat die steun uiterst zwak

is geworden en uw vertrouwen eigenlijk niet waard is.

Als u nooit gezondigd had en nooit aan die tak had gezaagd, zouden we het nog kunnen begrijpen
als u daar uw vertrouwen in stelde. Maar omdat u die tak steeds opnieuw beschadigd hebt en die nu
onder u dreigt af te breken, smeken we u: zoek een veiligere rustplaats. Vertrouwen op uzelf — in
welke vorm ook — is pure dwaasheid. Gevoelens, goede daden, gebeden, aalmoezen, religieuze

regels: niets daarvan is sterk genoeg om een zondig mens te dragen en te redden.

“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” “Wie in

Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.” “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot
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God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”
Vertrouw op Jezus - Hij zal u nooit in de steek laten

5.—Sword and Trowel Tracts—6d. per 100. Passmore & Alabaster, 23, Paternoster Row.
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