EEN GETUIGE VAN VREUGDE

Zij... waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. Nehemia 12:43

Zij verblijdden zich, want God had hen grote blijdschap gegeven. Het ging daar niet alleen om
zingen en geven. Zoals een machine soepel loopt wanneer de wielen goed gesmeerd zijn, zo
stroomt ook het leven van een mens harmonieus wanneer hij vervuld is met de olie van vreugde. In
zijn werk en in zijn gezin valt alles op zijn plek, want hij is een blij en gelukkig mens. Hoe gezegend
zijn de huizen waar die vreugde niet bij één persoon blijft, maar waar ieder ervan mag delen! Toch
gebruiken velen hun geloof alleen zichzelf te bemoedigen, terwijl hun gezinnen en buren
achterblijven in de koude leegte van de goddeloosheid. Wees in huis liever als warme haard, die
haar warmte niet voor zichzelf houdt maar verspreidt, zodat de hele kamer verwarmd wordt. Laat
ook jij de warmte van godsvrucht uitstralen in je huis en laat je buren delen in de zegen. Want de
tekst eindigt met: “de blijdschap van Jeruzalem werd van ver gehoord.” Zo hoort ook de vreugde van
de Heere zichtbaar en hoorbaar te zijn in onze omgeving. Daardoor zullen velen, die anders
onverschillig zouden blijven voor het ware geloof, vragen: “Wat maakt deze mensen zo blij en hun

huizen zo gelukkig?” Jouw vreugde kan zo een boodschapper van God worden.

Gebed: Heere, vervul mijn hart met Uw vreugde zodat zij niet bij mij alleen blijft, maar overvloeit
naar mijn gezin en mijn omgeving. Laat mijn leven en mijn huis een getuigenis zijn van Uw goedheid,

zodat anderen U zullen zoeken door de blijdschap die U geeft. Amen.
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