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EEN GETROUWE DIENSTKNECHT

Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. 1 Korinthe 7:20

Lieve vriend(in), het gaat uiteindelijk niet om een functie of positie, maar om een eerlijk en oprecht

hart. Het gaat om genade – genade die ons in staat stelt God te eren, waar we ons ook bevinden in

het leven. God wordt net zo goed verheerlijkt in de werkplaats van een schoenmaker of een naaister

die al zingend over de liefde van de Verlosser hun werk doen, als in een kerk waar een predikant tot

duizenden spreekt. De Naam van Jezus wordt net zo groot gemaakt door een eenvoudige werkman

of werkvrouw, die onderweg hun taak trouw doen en daarbij God prijzen of een goed woord delen

met een collega, als door een begaafde prediker die door het hele land reist. God wordt verheerlijkt

wanneer wij Hem dienen in ons gewone dagelijkse werk, in de roeping waarin Hij ons heeft

geplaatst. Daarom: wees trouw in je beroep, en eer het door het met liefde en toewijding te doen.

Denk niet te laag over jezelf, maar ook niet te klein over de waarde van je werk. Elk eerlijk beroep

kan door het Evangelie geheiligd worden en zo een prachtig middel zijn om God te eren. Als je in de

Bijbel leest, zie je dat juist de meest eenvoudige arbeid vaak verbonden is met de grootste daden van

geloof, of met mensen die gekend werden om hun heiligheid en toewijding aan God. Wees daarom

niet ontevreden met wat jou is toevertrouwd. Wat jouw taak of positie ook is, blijf daarin trouw –

tenzij je er heel zeker van bent dat God je ergens anders roept. Laat je eerste en grootste zorg zijn

om God te verheerlijken met alles wat je bent en alles wat je doet. Vul de plek waar je nu bent met

Zijn lof. En als Hij je naar een andere plaats roept, zal Hij dat duidelijk maken. Leg de zware last van

ontevreden ambitie neer, en omarm de rust en de vreugde van tevredenheid in Hem.

Gebed: Heere, leer mij tevreden te zijn met de plaats waar U mij hebt gesteld. Geef mij een nederig

hart dat vreugde vindt in U. Laat mijn leven, in grote en kleine dingen, een loflied zijn voor U. Amen.
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