
 

Een dief

Als ik van iemand iets heb afgeperst… geef ik dat vierdubbel terug. Lukas 19:8

Zoals je weet heette de kerk van Spurgeon de Metropolitan Tabernacle in Londen, daar preekte hij
de meeste weken, maar zijn preken werden ook elke week gedrukt en de wereld rondgestuurd. Ze
zijn vandaag de dag nog steeds verkrijgbaar en misschien zul je er een paar lezen als je wat ouder
bent. Ik weet zeker dat je ze heel nuttig zult vinden. Ook al werden ze meer dan honderd jaar
geleden gepredikt, ze zijn nog steeds gemakkelijk te lezen en God spreekt er vandaag de dag nog
steeds door tot mensen. Er was een vrouw die vrij arm was en een baan had bij het bedrijf dat de
preken van Spurgeon uitgaf. Toen ze op een dag aan het werk was, zag ze iets in een van de preken
dat haar bijzonder interesseerde, ook al was ze geen christen. Ze wilde meer lezen, maar hoe kon
ze? Ze kon niet stoppen met werken om het te lezen en ze kon het zich ook niet veroorloven om er
een kopie van te kopen. Maar toch wilde ze wanhopig graag die preek hebben. Toen kwam de
verleiding. Ze kon het niet kopen, ze kon het niet lenen, ze kon niet om een kopie vragen, maar ze
kon het wel stelen! Ik weet zeker dat ze wist dat dat verkeerd was, maar ze besloot het toch te doen.
Maar hoe kreeg ze het nu thuis? Ze vond de oplossing. Voorzichtig verstopte ze het in haar kleren!
Niemand merkte het, hoewel ze wel erg nerveus moet zijn geweest toen ze het gebouw verliet. Als
ze betrapt zou worden, zou ze ontslagen worden en geen werk meer hebben, en dat zou een ramp
voor haar zijn geweest. Ze was al arm, maar zonder geld zou het verschrikkelijk zijn geweest! Toch
lukt het haar om de preek veilig thuis te krijgen.
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Die avond las ze de preek en, door de preek sprak God tot haar. Ze besefte dat ze een zondaar was
die een Verlosser nodig had en dat de Heere Jezus Christus de enige Redder was. Ze keerde zich af
van haar zonde en vertrouwde op Christus! Ze werd een christen! We zijn allemaal zondaars en we
moeten onze zonden aan God belijden zodat Hij ons kan vergeven. Deze vrouw had allerlei zonden
begaan, zoals wij allemaal, maar één bepaalde zonde stond bovenaan haar lijstje – je weet toch wel
wat dat was? Ja, ze had de preek gestolen, en stelen is een zonde. Ze realiseerde zich ook dat het
soms niet genoeg is om je zonde alleen aan God te belijden. Ze had niet alleen tegen God
gezondigd, maar ook tegen haar werkgevers. Ze had van hen gestolen! Ze wist dat ze moest
proberen om het met hen goed te maken. De volgende dag, toen ze weer aan het werk was, ging ze
naar de voorman. Met tranen bekende ze wat ze had gedaan, maar ze legde hem ook uit dat ze door
het lezen van de preek christen was geworden. De voorman was zo onder de indruk van haar en wat
ze hem vertelde dat ook hij spoedig christen werd, waardoor ze beiden naar de Metropolitan
Tabernacle gingen. In plaats van de preken van Spurgeon te lezen, hoorden ze ze wekelijks! En de
vrouw behield ook haar baan! Je kent waarschijnlijk het verhaal van Zacheüs – hij was een kleine
man. Ook hij had gestolen. Hij had geld gestolen dat niet van hem was. Toen hij eenmaal in de
Heere Jezus geloofde, zei hij: ‘… als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel
terug‘ (Lucas 19:8). Als we gezondigd hebben en het goed kunnen maken, moeten we dat doen.
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