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EEN GEMENE MAN

Geef en aan u zal gegeven worden… Lukas 6:38

Ik wil je graag meenemen terug in de tijd en je een verhaal vertellen uit het leven van Spurgeon. Dit

was voordat hij dominee werd van de grote Metropolitan Tabernacle in Londen. Misschien weet je

nog dat Spurgeon eerst dominee was in een klein dorpje, bij de Waterbeach Baptist Church in

Cambridgeshire. In die kerk kwam een man die best gemeen en gierig was. Spurgeon verdiende

toen maar 45 pond per jaar. Dat is ongeveer €51,75. Dat is heel weinig geld, zelfs voor die tijd. Maar

dat kwam niet omdat de kerk hem niet meer wilde geven. De meeste mensen in de kerk waren zelf

ook arm. Het was een dorp op het platteland en veel mensen werkten als boeren. Sommigen

hadden grote gezinnen. Ze gaven wat ze konden, maar er was gewoon niet veel geld. Daarom kreeg

Spurgeon zo weinig salaris. Die gemene, gierige man was trouwens niet arm.

Spurgeon droeg altijd een hoed als hij op pad ging, maar na een tijdje werd die hoed oud en

versleten. Hij had graag een nieuwe gekocht, maar daar had hij geen geld voor. Zoals hij zelf zei:

'Hoeden groeiden niet op de boerderijen in Waterbeach!' Op een dag, na een kerkdienst, kwam die

gierige man naar Spurgeon toe. Hij wilde hem even alleen spreken achter de kerk. Daar gaf hij

Spurgeon stiekem zeven shilling en zes pence, dat is ongeveer €0,43. De man zei dat God hem had

gevraagd het geld aan Spurgeon te geven. Dat klinkt best goed, toch? Het leek alsof de man

gehoorzaam was en deed wat God wilde. Spurgeon kon eindelijk een nieuwe hoed kopen!

Maar bij de volgende bijeenkomst kwam de man weer naar Spurgeon toe. Hij wilde weer even privé

praten. Toen vroeg hij of Spurgeon wilde bidden dat hij niet meer zo hebzuchtig zou zijn, want de

man had iets op te biechten. Hij zei: 'God zei eigenlijk dat ik je €0,57 moest geven, maar ik heb je

maar €0,43, gegeven!' Daarna gaf hij Spurgeon alsnog het resterende bedrag van €0,14.

Dit verhaal laat zien dat het soms moeilijk is om te delen wat je hebt. We willen dingen vaak voor

onszelf houden. Maar Jezus zei: 'Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte,

geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet,

zal er bij u ook gemeten worden.' (Lucas 6:38). God heeft ons zoveel gegeven. Daarom is het goed om

te delen en te geven aan anderen.
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