EEN GEFRUSTREERDE VIJAND

Daarom, zo zegt de HEERE over de koning van Assyrié:Hij zal deze stad niet binnenkomen,daar geen
pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. 2

Koningen 19:32

Sanherib heeft de stad niet lastig gevallen. Hij had het wel hard geroepen, maar hij kon zijn
bedreigingen niet uitvoeren. De HEERE kan de vijanden van Zijn volk stoppen in de daad. Als de
leeuw het lam tussen zijn kaken heeft, kan de grote herder van het schaap hem van zijn prooi
beroven. Onze uiterste nood biedt de mogelijkheid voor een nog grotere weergave van goddelijke
kracht en wijsheid. In het geval dat voor ons ligt, verscheen de verschrikkelijke vijand niet voor de
stad die hij wilde vernietigen. Er konden geen vervelende pijlen over de muren worden geschoten,
en hij kon geen belegeringswerktuigen inzetten om de kasteelmuren naar beneden te halen, en er
was om de stad geen bezetting om de inwoners in te sluiten. Misschien wil de Heere ook in ons
geval voorkomen dat onze tegenstanders ons kwaad doen. Hij kan hun bedoelingen veranderen of
hun plannen zo tegenwerken dat ze er maar al te graag van af zullen zien. Laten we op de HEERE
vertrouwen en Zijn weg houden, en Hij zal voor ons zorgen. Ja, Hij zal ons met bewonderende
lofprijzing vervullen als we de perfectie van Zijn verlossing zien. Laten we niet bang zijn voor de

vijand voordat hij daadwerkelijk ook komt, en als hij komt, laat ons dan op de HEERE vertrouwen.
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