EEN GEEST?

Maar ik vrees dat... zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in

Christus is. 2 Korinthe 11:3

Je weet inmiddels dat Spurgeon tijdens zijn bediening allerlei verschillende mensen ontmoette, en
sommigen waren echt bijzonder! Hier volgt een opmerkelijk voorbeeld. Op een dag kwam er een
vrouw naar Spurgeon toe die erg onrustig was. Ze vertelde dat ze, terwijl ze ’s avonds in bed lag, aan
het voeteneind een gestalte had gezien die op een persoon leek. Ze dacht dat het misschien een

geest was, of een soort visioen. Wat zou jij in zo'n situatie tegen haar hebben gezegd?

Spurgeon, die bekend stond om zijn nuchtere kijk, vroeg haar of het niet gewoon een jurk was die
over een stoel hing of aan een knijper was bevestigd, waardoor het in het donker op een 'geest' leek.
Waarschijnlijk heb je zelf ook wel eens zoiets meegemaakt: als het donker is in je kamer, kun je in de

schaduwen van alles zien wat er in werkelijkheid niet is.

Maar de vrouw hield vol: 'Nee, dat kan niet! Het was 0f de Heere Jezus, o0f Satan!" Spurgeon
antwoordde: 'Dat maakt eigenlijk niet uit, want veel mensen zagen de Heere Jezus toen Hij op aarde
was, maar werden er niet beter van. En onze Heere Jezus zelf zag de duivel, maar werd er niet
slechter van.' De vrouw zei toen dat ze het zeker zou hebben geweten als ze het gezicht had gezien
- dan had ze meteen geweten of het Jezus of Satan was. Spurgeon vroeg haar hoe ze dat zo zeker
wist. Ze antwoordde: 'Tk weet hoe de Heere Jezus eruitziet! Daarna haalde ze uit haar zak een klein

houtsnijwerkje dat volgens haar Jezus voorstelde.

Kun je raden wat Spurgeon haar toen adviseerde? Hij zei dat ze dat houtsnijwerk het beste kon

verbranden, en dat als ze ooit iemand zou zien die op dat beeldje leek, het net zo goed Satan kon
zijn als Jezus. Spurgeon legde uit dat de Bijbel nergens vertelt hoe Jezus eruitzag, en dat het niet
goed is om beelden of afbeeldingen van Hem te maken. Het Tweede Gebod verbiedt immers elke

poging om God af te beelden.

De vrouw vertelde toen dat haar eigen dominee haar precies hetzelfde had gezegd, maar ze had

gehoopt dat Spurgeon een ander antwoord zou geven. Spurgeon verzekerde haar dat haar dominee
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haar heel verstandig had geadviseerd en dat ze zich niet moest laten misleiden door optische

illusies of haar eigen verbeelding.

Helaas raken ook vandaag de dag veel mensen in de war door soortgelijke ervaringen. De apostel
Paulus waarschuwde de gelovigen in Korinthe: 'Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid
Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in
Christus is." (2 Korintiérs 11:3). De enige manier om niet misleid te worden, is door vast te houden

aan Gods Woord en niet af te gaan op gevoelens, indrukken of beelden.
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