
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

EEN GEBED VOOR NEDERLAND

En zoekt de vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de

HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben. Jer. 29:7

Het in deze tekst vervatte beginsel moest ons allen, die vreemdelingen en buitenlanders van de

HEERE zijn, tot het inzicht brengen, dat wij moeten verlangen de vrede en voorspoed van het volk,

te midden waarvan wij wonen, te bevorderen. Vooral zouden onze eigen natie en onze eigen stad,

door ons aanhoudend toedoen, gezegend moeten worden. Een ernstig gebed voor Nederland past

uitstekend in de mond van een Nederlandse gelovige. Laten wij vurig bidden om de rijke zegen van

de vrede, zowel in binnen als buitenland. Als tweedracht tot bloedvergieten in onze straten zou

leiden, of als een buitenlandse oorlog onze dappere soldaten zou doden, zouden wij allen dit onheil

betreuren. Laten wij daarom bidden om vrede en ijverig de beginselen voorstaan, waardoor de

standen in eigen land en de rassen in het buitenland te zamen kunnen worden verenigd in de band

van een goede verstandhouding. Onszelf wordt rust beloofd in samenhang met de vrede van de

natie en dit is hoogst begeerlijk. Want op die manier is het mogelijk onze gezinnen op te voeden in

de vreze des HEEREN en ook het Evangelie te prediken zonder beletsel of verhindering. Laten wij

vandaag veel bidden voor ons land, met belijdenis van onze nationale zonden, en vragen om een

nationale vergeving en zegen om Jezus’ wil.
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