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EEN EEUWIGE LIEFDE

Want Ik, de Heere, word niet veranderd. Maleachi 3:6

Bij alle veranderingen in het leven is het goed te weten dat er Eén onveranderlijk is. Hemel en aarde

zullen voorbijgaan, het zal alles als een kleed verouderen. Maar Een is er Die onsterfelijkheid bezit,

aan Wiens jaren geen einde is, in Wie geen verandering is. Een zeeman is verheugd als hij na dagen

en maanden geslingerd op de golven te zijn, vaste voet aan de wal zet. Zo is het een blijdschap voor

de christen als hij onder al de veranderingen van dit bewogen leven de voet van het geloof laat

rusten op het woord: ‘Ik, de Heere, word niet veranderd.’ Zoals het schip vastligt als het anker in de

bodem ligt, zo is er voor de christen vastheid als hij zijn hoop vestigt op deze heerlijke waarheid: Bij

God is geen verandering, noch schaduw van omkering. God blijft Dezelfde, Zijn macht, wijsheid,

gerechtigheid, waarheid, ze zijn alle onveranderd. Hij is altijd de Toevlucht van Zijn volk geweest,

hun Burcht in tijden van nood. En Hij is nog hun Redder. Zijn liefde is onveranderd. Hij heeft Zijn

kinderen nog even lief als voorheen. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde.
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