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EÉN DING IS NODIG

Geliefden, ik begeer voor mijzelf, mij nooit meer door de zorgen der gemeente te latei kwellen, maar
ze allen te brengen bij Mijn Meester, en aai Zijn voeten te wachten. Ik begeer niet verontrust te zijn
over mijn prediken, noch bekommerd te zijn over iets onder zon, maar dit alles, naar Zijn wil, in Zijn
hand te geven. Gij die arbeidt in de klassen, in de school, of ergens anders, ik bij u, ziet goed toe op
uw gemeenschap met Jezus. Gij kunt de vijand niet verslaan door uw zwaard weg te werpen, en de
nabijheid van Christus is uw strijdbijl en uw oorlogswapen. Gij hebt uw kracht verloren wanneer gij
uw Heere verlaat. Eén ding is nodig: laat het overige varen. En als wij nu geen geleerdheid hebben?
En als wij niet welsprekend zijn? Indien wij nabij Christus leven, hebben wij iets beters dan dit alles,
indien wij in Hem blijven, en Hij in ons, zullen wij begeren wat wij willen, en het zal ons geschieden.
Indien Zijn Woord in ons blijft, zullen wij vrucht dragen, en onze vrucht zal blijven. Indien hij in ons
blijft, zullen wij de hemel op aarde genieten; en ons dagelijks houden voor die eeuwige hemel die
ons deel zijn zal. „Eén ding is nodig." God verlene het een iegelijk onzer! - Amen.
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