EEN DIEPE LIEFDE

Met recht hebben zij U lief. Hooglied 1:4

Gelovigen houden van Jezus met een diepere liefde dan ze aan enig ander wezen durven te
geven. Ze zouden liever vader en moeder verliezen dan afstand doen van Christus. Ze hechten
weinig waarde aan aardse troost, maar dragen Jezus diep in hun hart. Ze geven vrijwillig dingen op
omwille van Hem, maar laten zich nooit dwingen Hem te verloochenen. Als hun liefde door
vervolging zou verdwijnen, zou het een zwakke liefde zijn geweest, maar de liefde van een ware
gelovige is veel dieper en standvastiger. Mensen hebben altijd geprobeerd gelovigen van hun
Meester te scheiden, maar dat is nooit gelukt. Dit is geen gewone band die de wereld kan
verbreken. Noch mensen, noch de duivel hebben ooit de sleutel gevonden om het diepe verbond
tussen deze twee Goddelijke harten te verbreken. Satan’s grootste mislukking is juist dat hij deze
liefde nooit kapot heeft kunnen maken. De liefde van de gelovige moet niet alleen uiterlijk worden
beoordeeld, maar vooral op het diepe verlangen. Vaak voelen wij ons verdrietig omdat we beseffen
dat we niet genoeg kunnen liefhebben. We zouden wel wensen dat onze harten groter waren, zodat
we meer konden geven en verder konden reiken. Toch is al onze liefde samen slechts een klein deel,
een druppel in vergelijking met wat Hij werkelijk verdient. Maar als je onze liefde meet naar onze
bedoelingen, dan is die toch groot en kostbaar. Hoe mooi zou het zijn als we alle liefde uit alle

harten konden samenbrengen en aan Hem geven, Die zo volmaakt lieflijk is.
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