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EEN DANKBAAR HART

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn

Naam belijden. Hebreeën 13:1

Ik geloof dat zodra je begint te bidden met een hart vol dankbaarheid, je eigenlijk al aan de grens

van Gods zegen staat. Wanneer jij Hem prijst en oprecht met Hem spreekt, laat dat vaak zien dat

Zijn tijd om jou te zegenen is aangebroken. God kent voor ieder van ons het juiste moment en Hij

laat je verlangen pas werkelijkheid worden als de tijd daar is. Maar vandaag mag jij Hem alvast

danken en prijzen. Dankbaarheid laat zien dat je wachten niet voor niets is geweest. Het bewijst dat

er een doel was in dat wachten, en dat er nu een einde mag komen vol vreugde. Soms zijn we nog

niet klaar om een zegen te ontvangen, maar zodra je hart dankbaar wordt, kan God je veilig en

overvloedig verrassen met Zijn goedheid. Als jouw verlangen is dat God grootgemaakt wordt en jij

Hem de eer wilt geven, zal de vreugde van oprechte godsvrucht jouw gebed beantwoorden. De

zegen komt op het moment dat je begint te danken. Broeder of zuster: je kunt er zeker van zijn dat

wanneer je dankzegging brengt omdat God je gebed heeft verhoord, je werkelijk bij God hebt

gezegevierd.
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