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EEN DAME DIE BANG WAS VOOR DE DOOD

...wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 2

Korinthe 5:8

Ik heb je al eerder verteld dat Spurgeon in de wintermaanden vaak naar Menton in Frankrijk ging

vanwege zijn gezondheid. Maar dat betekende niet dat hij altijd gezond was als hij daar was! Op een

keer gingen zijn vrienden daar lunchen, maar Spurgeon voelde zich niet goed genoeg om iets te

eten, dus bleef hij alleen in zijn kamer. Toen hij zich wat beter voelde en vond dat hij een wandeling

moest gaan maken, verliet hij het hotel. Na een korte wandeling ging hij op een bankje zitten. Al snel

kwam er een dame langs die op het bankje naast hem ging zitten. Ze zag er erg ziek uit. Spurgeon

was natuurlijk erg bekend. Er verschenen tekeningen en misschien ook foto's van hem in de

kranten, en dus herkende de dame hem. Ze draaide zich naar hem toe en zei: "Oh, meneer

Spurgeon, ik heb jarenlang uw preken gelezen en ik heb geleerd om op de Verlosser te vertrouwen!

Ik weet dat ik niet lang meer zal leven, maar als ik eraan denk word ik erg verdrietig, ik ben zo bang

om dood te gaan."

Na een tijdje met haar gepraat te hebben, vroeg Spurgeon: "Dus u wilt wel naar de hemel, maar niet

sterven?" "Ja," zei de dame. Spurgeon vroeg: "En hoe wilt u daar dan heen? Wilt u opstijgen in een

vurige wagen?" Spurgeon dacht ongetwijfeld aan een profeet uit het Oude Testament toen hij dat

zei. Weet je welke? Zoek maar op in 2 Koningen 2.

De dame had daar helemaal niet aan gedacht. Ze zei: "Ja, oh, ja!" Spurgeon zei: "Stelt u zich eens

voor dat er om de hoek vurige paarden en een vurige wagen staan te wachten om u naar de hemel

te brengen, zou u dan in zo'n wagen durven stappen?" Ze dacht erover na en zei toen: "Nee, dat zou

ik niet durven." Hij zei: "Ah, en ik ook niet! Ik ben veel banger om in een vurige wagen te stappen

dan om te sterven! Ik zit niet graag achter vurige paarden! Zo'n ritje maak ik liever niet! Laat me u

vertellen wat er waarschijnlijk met u zal gebeuren. Waarschijnlijk gaat u op een nacht naar bed en

wordt u wakker in de hemel." En dat is precies wat er niet lang daarna met die dame gebeurde. Haar

man schreef een brief aan Spurgeon om te zeggen dat ze na haar gesprek met hem nooit meer bang
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was geweest om te sterven. Ze geloofde dat het de gemakkelijkste weg naar de hemel was, en per

slot van rekening veel beter dan een wervelwind met vurige paarden en wagens! De apostel Paulus

schreef: 'Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te

wonen en bij de Heere in te wonen' (2 Korintiërs 5:8). Als we op de Heere Jezus vertrouwen, weten

we dat we na onze dood bij Hem in de hemel zullen zijn. Het is niet erg waarschijnlijk dat we daar in

een vurige wagen heen zullen gaan, wel dat we er veilig zullen aankomen, net als die vrouw.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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