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EEN DAGBOEK

'Want het leven is voor mij Christus' Filippenzen 1:21

Heb jij een dagboek of agenda? De meeste mensen wel. Ik weet dat ik vreselijk in de war zou zijn

als ik er geen had en het niet bijhield. Ik zal je een geheim verklappen: ik heb twee agenda's, één

voor alles wat ik nog wil doen en één voor wat ik al gedaan heb. Eén voor de toekomst en één voor

het verleden! Ik begon zelfs met het bijhouden van een dagboek toen ik negen was en ik heb alle

dagboeken uit het 'verleden' bewaard, wat betekent dat ik er heel veel heb!

Spurgeon hield ook een dagboek bij - in ieder geval toen hij jong was. Daarin beschreef hij hoe hij

tot bekering kwam. Misschien herinner je je het verhaal: hoe hij op 15-jarige leeftijd op een

besneeuwde zondagochtend een kapelletje in Colchester binnenging en hoe God daar in zijn hart

werkte. Hij bekeerde zich van zijn zonden en vertrouwde op de Heere Jezus Christus. Hij schreef

ook hoe hij in die vroege jaren voor Jezus getuigde en over zijn eerste bediening als voorganger in

de gemeente Waterbeach in Cambridgeshire. Na zijn verhuizing naar Londen ontmoette hij

Susannah, werd verliefd op haar en ze trouwden. Kort daarna gaf hij zijn dagboek aan haar, maar

vroeg of ze het pas na zijn dood wilde lezen. Ze stemde toe. Misschien kwam ze soms in de

verleiding om het eerder te lezen, maar ze hield haar belofte en las het pas vier jaar na zijn dood.

Ik vraag me af wat er met dat dagboek is gebeurd! Dat weet niemand. Misschien is het op de een of

andere manier verloren gegaan, maar er zijn veel mensen die het graag zouden willen lezen. Ik zou

het zeker willen lezen! Misschien had ik er andere verhalen in kunnen vinden die ik je had kunnen

vertellen! Toch kan ik je er wel iets uit vertellen. Hij was nog niet zo lang christen toen hij deze

woorden schreef: "Ik beloof alleen te roemen in Jezus en Zijn kruis, en mijn leven te wijden aan het

bevorderen van Zijn zaak op welke manier dan ook. Ik verlang oprecht te zijn in deze plechtige

belijdenis, en ik heb maar één doel voor ogen: God verheerlijken. Help me om U te eren en om op

aarde een leven te leiden als Christus."

Helaas hebben veel mensen geen doel in het leven. Ze weten niet echt waarom ze hier zijn. Als ze

ouder worden en de dood in zicht komt, vragen ze zich misschien af: "Waar draait het nu eigenlijk

allemaal om? Is dit alles wat er in het leven is?" We zouden ons allemaal moeten afvragen: "Waar
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leef ik voor? Voor wie leef ik?" Spurgeon wist het antwoord op deze vragen; hij zou het in één woord

hebben samengevat: Voor Jezus! De apostel Paulus dacht er net zo over. Hij schreef: "Want het

leven is voor mij Christus" (Filippenzen 1:21). Het fijnste en beste is om voor de Heer Jezus Christus

te leven, tot eer en verheerlijking van Hem.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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