EEN BRIEF VAN C.H. SPURGEON AAN Z1IN TANTE 25 JUNI 1851

Colchester, .
Mijn lieve Tante.

Ik sluit deze in bij Ooms brief. Is hij beter? Ik heb veel genoten van mijn drie dagen in Londen, en
ben nu gelukkig weer thuis. Ik ben zeer dankbaar, dat ik, bij leven en welzijn, naar Cambridge terug
ga. Over mijn vorderingen aldaar hoef ik mij niet te schamen, zij zouden groter hebben kunnen en
moeten zijn, maar iets ben ik toch wel vooruit gekomen. Mijn fouten en gebreken heb ik daar niet
geleerd, ik had ze al te Maidstone, en ik houd er volstrekt niet van om een blaam te zien werpen op
de plaats, waar Gods voorzienigheid mij geleid heeft. Ik ben één en al fout en gebrek, behalve
hetgeen Gods genade recht in mij gemaakt heeft. Ik ben gewillig om belasterd te worden, zo ik
slechts mag toenemen in genade en God mag dienen. Waar ik de meeste gelegenheid heb om aan
zondaren de weg der zaligheid te verkondigen en mij toe te bereiden voor toekomstige
werkzaambheid, zal ik, naar ik vertrouw, mij altijd het gelukkigst gevoelen. Ik wens menselijke
wijsheid te verkrijgen, doch alleen om haar dienstbaar te laten zijn voor geestelijke wetenschap en

goddelijk onderwijs.

Grootvader is bij ons; gisterenavond heeft hij gepreekt over: "Werp uw zorg op den Deere, en Hij zal
u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.” Het moet zalig zijn
voor de wedergeboren kinderen Gods om zulk een steun te hebben in hun tijd van nood, en hij, die
van zijn eigen gerechtigheid heeft afgelaten en vertrouwt op Jezus alleen, heeft volkomen recht op

deze belofte.

Moeder is naar Layer Breton gegaan bij Ds. Merchant om zijn 51°° verjaardag te vieren. Hij kan bijna
niet meer preken, en staat daar als een gedenkteken van de onveranderlijke liefde Gods, die,
wanneer Hij een mens eens heeft liefgehad, hem altijd zal blijven liethebben. Het motto boven zijn
kansel is: "Wij prediken Christus en dien gekruisigd.” Ik ben er zeker van, dat u thans al de
vertroostingen des Evangelies behoeft, en ik zou wel wensen genoeg kennis te hebben om ze

getrouwelijk en met zegen aan te kunnen bieden, maar dat is weggelegd voor de latere lessen van
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de ervaring. Allen, die steunen op de Heere Jezus, zullen hun benauwdheden en moeilijkheden nooit
te zwaar vinden, want voor allen, die Hem tot hun volkomen Zaligmaker aannemen, is Hij de Steun.

Moge God vriendelijk met u handelen en u ondersteunen.
Groeten aan uzelf en aan Oom van ons allen.

Ik ben uw liefhebbende Neef
C. H. Spurgeon.
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