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EEN BLIK OP CHRISTUS

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen,

worden van gedaante veranderd naarhetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3:18

Iedereen die Jezus met geloof aanschouwt, wordt daardoor gered. Zelfs als je naar Christus kijkt

met een wazige blik, vertroebeld door tranen, en Hem slechts vaag ziet door wolken en mist, is dat

genoeg om gered te worden. Maar vertel eens: wie is er tevreden met zo’n zwakke glimp van Zijn

heerlijkheid? Wie wil genoegen nemen met kijken door een donkere spiegel? Nee, laat je ogen

helder worden, zodat je je Heere écht kunt zien zoals Hij is, en zodat je kunt zingen over die

schoonheid die het licht zelf vormt en de kroon van de hemel doet stralen. Als je alleen maar de

zoom van Jezus’ kleed aanraakt, zal dat je genezing brengen. Maar denk je niet dat dat verlangen

naar méér in je wakker maakt? Wil je niet verder gaan dan die zoom, verder dan het kleed, naar

Hemzelf? Naar Zijn hart? En daar voor altijd verblijven? Wie wil er nou blijven hangen als een kind in

genade, met slechts een half ontwaakt, dromerig besef van de Verlosser? Wees daarom ijverig in de

school van het kruis, want daar vind je ware, blijvende wijsheid. Leer je Verlosser grondig en diep

kennen. Want de kennis van de gekruisigde Christus is de allerhoogste wetenschap. Hem kennen —

en de kracht van Zijn opstanding ervaren — dat is het kennen van wat het meest waardevol is.

Onwetendheid over Jezus houdt veel gelovigen weg van de goddelijke vreugde en het diepe geluk

dat anderen compleet buiten zichzelf brengen. Laat jij daarom behoren tot die kinderen van Sion

die door de Heere zelf worden onderwezen.
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