EEN BELOFTE VOOR MOEILIJKE TIJDEN

Moge mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de HEERE, en moge Hij mij uit alle nood redden. 1

Samuel 26:24

Sommige mensen denken dat christenen vaak somber zijn en geen echt geluk kennen. Maar ik
weet wat geloven betekent, en ik zal niet toegeven dat ik op het gebied van geluk moet onderdoen
voor wie dan ook. Van wat ik weet over geloof, heb ik ontdekt dat het iets heel moois is. Vroeger
dacht ik dat iemand met geloof nooit mocht lachen, maar ik heb ontdekt dat geloof iemands ogen
laat stralen, een glimlach op het gezicht tovert en troost en bemoediging geeft aan de ziel, zelfs in
de moeilijkste momenten van het leven. Ik vraag jou, die Jezus liefhebt: maakt dit geloof jou ooit
ongelukkig? Maakt jouw liefde voor Jezus je verdrietig of ellendig? Natuurlijk kan het soms moeilijk
zijn. Het kan je in problemen brengen en ervoor zorgen dat je vervolging moet verdragen, alleen al
om Zijn Naam. Maar als je een kind van God bent, dan hoort dat bij het leven. Maar alle
beproevingen die je voor Hem zult moeten doorstaan, zullen je ten goede komen en zijn niet te

vergelijken met de heerlijkheid die in de toekomst zal worden geopenbaard.
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