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EEN BELOFTE VAN HOOP

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Romeinen 8:25

Denk eens aan die hoop waar wij naar uitzien, die nog niet zichtbaar is, maar die ons vast en

zeker is beloofd. Op een dag zal onze geliefde Heere en Verlosser terugkomen, precies zoals Hij zei:

“En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” Voor jou die in Jezus gelooft, is het idee om deze wereld achter je

te laten en voor altijd bij Hem te zijn geen droevige gedachte. Nee, het is juist een bron van diepe

vreugde, want de hemel is ons echte thuis. We verlangen met heel ons hart naar die grote

hereniging met onze geliefde Heere, van wie we nooit meer gescheiden zullen worden. Ik kan het

bijna niet onder woorden brengen hoe bijzonder het zal zijn wanneer Hij ons zal voorstellen aan de

hemelse vorsten en machten, en ons uitnodigt om naast Hem te komen zitten. Stel je voor hoe de

heilige engelen, die nooit zondigden, dan samen in één stem zullen uitroepen: “Zie hoe Hij hen heeft

liefgehad!” Wat een troostvolle gedachte is het, dat we misschien al daarboven mogen zijn voordat

de wijzers van deze aardse klok een nieuwe ronde slaan. En mocht het nog even duren, wees gerust:

het zal niet lang meer duren voordat wij — die de Heere liefhebben — bij Hem zullen zijn, waar Hij is.

Op dat moment zal zelfs degene die nog maar kort gelooft, meer voelen en ervaren van Zijn liefde

dan degene die hier op aarde het langst heeft gelooft.
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