En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die

op de aarde afliepen. Lukas 22:44

Wat is het dan, dat Gethsemané en de smarten ervan zo bijzonder kenmerkt? Wij geloven, dat na de
Vader Hem voor ons ziek maakte. Het was nu z0, dat onze Heere een bepaalde beker moest
aannemen uit de hand van Zijn Vader. Niet van de joden, niet van de verrader Judas, niet van zijn
slapende discipelen, niet van de duivel kwam de beproeving, maar het was een beker, gevuld door
Iemand, van Wie hij wist, dat Hij Zijn Vader was, maar van wie Hij niettemin begreep, dat Hij voor
Hem een zeer bittere drank had gereed gemaakt, een beker, die niet lichamelijk moest worden
gedronken, en waarvan de gal niet voor zijn vlees werd gebruikt, maar een beker, die in bijzonder

zijn ziel verbaasde en het binnenste van Zijn hart beangstigde.

Hij huiverde ervoor, en was er daarom van verzekerd, dat het een spanning was, vreselijker dan
lichaamspijn, want daarvoor deinsde Hij niet terug. Het was een drank, vreselijker dan smaad, want
daarvoor was Hij niet opzij gegaan,; vreselijker dan satanische verzoeking, die had Hij

overwonnen. Het was iets ondenkbaar verschrikkelijks, verbazingwekkend vol van ontzetting, wat

uit de hand van de Vader kwam.
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