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EEN BEKEERDE MAN?

Wij allen… worden van gedaante veranderd… door de Geest van de Heere. 2 Korinthe 3:18

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om beroemd te zijn, of om iemand te zijn die heel

belangrijk is en daarom door veel mensen wordt herkend? Denk bijvoorbeeld aan de koning, leden

van de koninklijke familie, de minister-president of andere mensen uit de regering. Zij horen bij die

groep. Het lijkt misschien leuk om beroemd te zijn, want er zijn vast voordelen. Maar er zijn ook

nadelen. Stel je eens voor dat je niet zomaar naar buiten kunt gaan zonder dat iedereen naar je kijkt

of naar je wijst! Of dat er altijd fotografen voor je huis staan te wachten tot je naar buiten komt,

zodat ze meteen foto’s van je kunnen maken! Ik denk niet dat ik dat fijn zou vinden. Spurgeon was

ook heel bekend. Als hij over straat liep, herkenden veel mensen hem. Op een dag gebeurde er iets

grappigs. Er kwam een man naar hem toe die dronken was – hij had veel te veel alcohol gedronken.

De man zei tegen Spurgeon: 'Ik ben een van uw bekeerlingen!' Spurgeon keek goed naar hem en zag

dat hij dronken was. Toen zei hij: 'Ja, u zou best eens een van míjn bekeerlingen kunnen zijn. Maar u

bent er zeker niet een van de Heere!'

Het is heel makkelijk om te zeggen dat je christen bent en dat je bent veranderd. Maar weet je wat

'bekering' eigenlijk betekent? Bekering betekent dat er in je leven echt iets is verandert. In de laatste

gemeente waar ik dominee was, kwamen we samen in een gebouw dat eerst geen kerk was. Meer

dan honderd jaar geleden was het een huisje voor mensen die bij het spoor werkten. Later kocht de

kerk het huisje en werd het een kerkgebouw. Het huisje is 'omgebouwd' tot een kerk. Dat betekent

dat het helemaal veranderd is. Zo is het ook met bekering, als iemand zich bekeert, verandert die

persoon echt. Het bewijs dat iemand bekeerd is, is dat zijn leven veranderd is. Dat betekent niet dat

je perfect bent, maar wel dat je echt anders wilt leven, en steeds meer wilt veranderen. In plaats van

alleen aan jezelf te denken, probeer je nu te doen wat God wil. Met Zijn hulp probeer je te leven

zoals Hij het wil.

Als je denkt aan de apostel Paulus, zie je een duidelijk voorbeeld van iemand die helemaal

veranderde. Eerst heette hij Saulus. Hij was een vijand van Jezus en vervolgde christenen. Maar toen

werd hij Paulus, een vriend van Jezus en een grote helper van de Kerk. Dat was een enorme
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verandering! Maar eigenlijk verandert elke christen door de kracht van God. Paulus schreef zelf dat

gelovigen dankzij de Heilige Geest van God steeds meer op Jezus gaan lijken (2 Korintiërs 3:18).

Spurgeon wist dat de dronken man geen echte verandering in zijn leven liet zien. Daarom dacht hij

dat deze man niet echt bekeerd was.
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