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EEN ANGSTAANJAGENDE BEZOEKER!

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Prediker 3:2

Hier is nog een verhaal over iemand die Spurgeon thuis bezocht, en het was geen prettige ervaring

voor hem. Toevallig liep Spurgeon net door de hal toen iemand hard op de voordeur bonkte. Hij

opende de deur, en meteen stormde er een wild uitziende man met een grote stok in zijn hand naar

binnen, sloeg de deur dicht en stond met zijn rug naar de deur! De man zei toen - en dit moet heel

angstaanjagend zijn geweest - "Ik ben gekomen om meneer Spurgeon te vermoorden!" Spurgeon

kon op geen enkele manier ontsnappen, hij kon ook niet om hulp roepen. Maar met grote

tegenwoordigheid van geest zei hij: 'U moet mijn broer bedoelen - zijn naam is meneer Spurgeon!'

De man zei: “Het is de man die grapjes maakt die ik wil doden!” Wel, Spurgeon vertelde geen grapjes

als hij preekte, maar soms zei hij dingen op een humoristische manier. Misschien was dat waar de

man aan dacht. Spurgeon zei: 'Oh, dan moet je naar mijn broer gaan, want die maakt grapjes.' Maar

de man was niet overtuigd. Hij zei: "Nee, ik geloof dat u de man bent! Kent u het gesticht in zus-en-

zo? Daar woon ik, en er zijn tien mannen nodig om mij vast te houden!" Een gesticht is een plaats

waar mensen moeten wonen die hun verstand hebben verloren en een gevaar zijn voor zichzelf of

anderen.

Spurgeon zag zijn kans en terwijl hij opstond, zei hij: 'Tien man! Dat is niets! Je wilt niet weten hoe

sterk ik wel ben! Geef me die stok!' De man was erg verbaasd en werd zelfs bang, en gaf Spurgeon

de stok. Tegen die tijd was Spurgeon in staat om de deur te openen. Hij zei tegen de man: 'Als je nu

mijn huis niet uitgaat, breek ik elk bot in je lichaam!' De man rende snel weg! Toen liet Spurgeon

iemand de politie halen en al snel werd de man gepakt en teruggebracht naar het gesticht. Hij had

Spurgeon gemakkelijk kunnen verwonden of zelfs doden, maar de Heere hielp hem uit die

gevaarlijke situatie. De Bijbel zegt: 'Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk

voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te

sterven' (Prediker 3:1-2). Wie denk je dat hierover beslist? God! Hij heeft besloten wanneer en waar

je geboren wordt en Hij heeft besloten wanneer en waar je zult sterven. Een Engelse Hymn zegt het

zo:
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Ziekte en dood omringen mij;

Maar totdat Hij het zegt, zal ik niet sterven;

Geen pijl kan mij treffen,

Tot de God van liefde het beveelt.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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