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ECHTE SCHAPEN

Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot
geslacht. Psalm 90:1

Merkt op dat het eerste woord van deze klaagpsalm is: ‘Heere, U bent ons geweest een toevlucht
van geslacht tot geslacht’; alsof de lijder, door de roede getroffen, aan zijn Vader denkt. Zal de
huichelaar tot God roepen? Nee, maar wanneer God Zich hard tegen hem aanstelt, zal hij tegen de
prikkelen in slaan. Maar wanneer een kind van God getroffen wordt, keert het zich tot de slaande
hand en roept: ‘Doe mij weten waarover u met mij twist.’ Als vossen en wolven op prooi uitgaan, en
de herdershond zich vertoont, vluchten ze in allerijl zo ver ze slechts kunnen. Maar wanneer de hond
op de schapen wordt afgezonden, drijft hij ze tot de herder. Tegenspoed verdrijft van de vleselijke
mens zijn gewaande godsdienstigheid, maar de ware schapen drijft hij bijeen, en wanneer ze
opgejaagd en ontrust worden, zoeken ze de Goede Herder. Hoe meer smart wij lijden, des temeer
hebben wij behoefte aan genade en des te dichter komen wij bij de Trooster. Dichter bij God! is de
bede van de bedrukten gelovige.
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