EBEN-HAEZER

Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen 1 Sam 7:12

Het woord tot hiertoe is als een hand die naar het verleden wijst. Dertig jaar, zeventig jaar, tachtig
jaar, en toch: ‘Tot hiertoe heeft de Heere geholpen.’ In armoede en overvloed, in ziekte en
gezondheid, in beproeving en overwinning, in gebed en verzoeking, ‘Tot hiertoe heeft de Heere
geholpen.” Maar het woord tot hiertoe wijst ook naar de toekomst. Want wanneer iemand een
bepaalde grens bereikt heeft, en schrijft: tot hiertoe, dan is hij nog niet aan het eind, dan heeft hij
nog een afstand te doorlopen. Meer beproevingen, meer vreugde. Meer verzoekingen, meer
overwinningen. Meer gebeden, meer verhoringen. Meer moeite, meer kracht. Meer strijd, meer
zegepraal. En dan komt de ziekte, de ouderdom, de zwakheid, ja, de dood. Is het nu voorbij? Nee,
kind van God, er is nog meer. Een ontwaken naar Jezus’ beeld, tronen, harpen, witte klederen, het
aangezicht van Jezus, de gemeenschap der heiligen, de heerlijkheid Gods, de volheid der
eeuwigheid, een oneindige zaligheid. O gelovige, heb goede moed, en bouw uw dankaltaar, uw

Eben-Haézer met dankbaar vertrouwen, want:

Die u tot nu toe geholpen heefft,
Vrees niet dat Hij u ooit begeeft.
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